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God sluit niet uit, maar in!
door Arie van der Stoep

Wat een slimme oplossing! Abram en zijn vrouw Sarai zouden een zoon krijgen. Dat had God
beloofd, telkens weer. En Hij had over die zoon beloften uitgesproken. Echter... de zoon kwam
niet! Bovendien, Sarai was onvruchtbaar en ze waren al oud!

Maar Sarai wist er wat op! Op haar voorstel verwekte Abram een zoon bij haar slavin Hagar. (1) Als
zoon van Hagar behoorde ook hij aan Sarai toe en kon hij tellen als een zoon van haar. Mooi bedacht!
En toen hij werd geboren, noemden ze hem Ismaél - ‘God hoort'.

Toen kwam God. Opnieuw beloofde Hij Abraham een zoon. Maar hij was inmiddels al honderd jaar en
lachte. Hij gaf God zijn idee en bad: Och, mocht Ismaél voor uw aangezicht leven! (2) Maak Ismaél toch
tot die beloofde zoon! Sluit met hem uw verbond! Gebruikt U toch mijn oplossing!

Ook Ismaél

Maar God kan ons gerommel niet gebruiken. Zijn plan was: Isaak! God wist wie hij had gekozen. Dat
zijn hart naar Hem zou uitgaan. Dat God hem daardoor zou kunnen gebruiken voor zijn plan tot
redding van de wereld. Maar Ismaél dan, de zoon van het slimme idee?

En nu komt er iets moois! Bij God zijn er geen 'bastaards’. Als Abraham dat gebed voor hem bidt, blijkt
dat God Ismaél niet verwerpt, maar ook hem op het oog heeft. Ook hij mag delen in de zegeningen
voor Abraham. God verhoort diens gebed.

Weliswaar is Isaak de zoon van de belofte. Met hem zal Hij een belangrijk verbond oprichten. Maar ook
over Ismaél spreekt Hij een bijzondere zegen uit. (3) God sluit niet uit, maar in! Ook Ismaél mag leven.

Nooit afgewezen
Want de Messias zal door Isaak geboren worden. Maar voor beiden, voor Isaak zowel als Ismaél, voor
Jood zowel als Arabier, geldt dat ze behouden zullen worden door geloof. 4) Net zoals dat voor ons

geldt. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. (5)

Door geloof in Jezus delen we in Gods beloften voor Abraham en Isaak. Door Hem behoren we tot het
volk van de belofte, het Israél van God. (6)

Want een mens kan zich tegen God keren, maar God is altijd groter. Als die mens volhardt in zijn

afkeer, zal hij verloren gaan, maar als hij zich bekeert en Gods oplossing aanneemt, Gods Zoon, zal ook
hij ‘'voor Gods aangezicht' mogen leven. (5) Wie hij ook is. Hij zal nooit afgewezen worden. Zo is God!

Uit de Bijbel:
(1) Genesis 16:2.
En Sarai zei tegen Abram: Zie toch, de Heer heeft mij niet vergund te baren; ga toch tot mijn slavin;

misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abram luisterde naar Sarai.

(2) Genesis 17:18.



En Abraham zei tegen God: Och, mocht Ismaél voor uw aangezicht leven!

(3) Genesis 17:20.
(God zei:) En wat Ismaél betreft, Ik heb u verhoord; zie, Ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar doen zijn en
uitermate talrijk maken; twaalf vorsten zal hij verwekken, en Ik zal hem tot een groot volk stellen.

(4) Romeinen 10:12-13.

Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek (of tussen Jood en Arabier - AvdS). Immers, één en
dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam van de Heer
aanroept, zal behouden worden.

(5) Johannes 3:36a.
Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; ...

(6) Romeinen 9:23c-26.
... die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid. En dat zijn wij, die Hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden,
maar ook uit de heidenen (= niet-Joden - AvdS), gelijk Hij ook bij Hosea zegt: Ik zal niet-mijn-volk
noemen: mijn-volk, en de niet-geliefde: geliefde. En het zal geschieden ter plaatse, waar [tot hen] gezegd
was: gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden: zonen van de levende God.

Galaten 4:28.
En jullie, broeders (en zusters - AvdS), zijn, evenals Isaak, kinderen van de belofte.
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